
Floris van Hees en Ivar Smits, op wereldreis als Sailors for Sustainability, gaan de 
uitdaging aan om met hun klassieke kits Lucipara 2 Nieuw-Zeeland rond te zeilen: 
geen eenvoudige klus. Ze ronden de beruchte Kaap Reinga en vliegen met wind en 
stroming in de rug met recordsnelheid door de Straat Cook. Als beloning wachten 

ongerepte natuur en unieke dieren, zoals een inheemse papegaai die elders in 
Nieuw-Zeeland een zeldzaamheid is.

Tekst en foto’s FLORIS VAN HEES EN IVAR SMITS

NIEUW-ZEELAND 
ONDER ZEIL

In het kielzog van Abel Tasman
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NIEUW ZEELAND

  ‘P lannen schrijf je in het 
zand met laag water,” 
concludeert Ivar 
lachend. Want na zes 

maanden klussen in Nieuw-Zeeland is 
het ons plan om verder westwaarts te zeilen, 

maar door de nasleep van de pandemie zitten 
veel maritieme grenzen nog potdicht. “Laten we 

dan maar óm Nieuw-Zeeland zeilen!” oppert Floris 
enthousiast. Veel Kiwi-zeilers zijn lyrisch over het 

natuurschoon van hun vaargebied, maar waarschuwen 
ons ook voor beruchte zeestraten, winderige kapen en 
stormachtige roaring forties in het diepe zuiden. “We zien 
wel hoe ver we komen.” 
We laten Whangarei achter ons en zeilen noordwaarts 
naar de Bay of Islands, waar we ooit inklaarden. Nieuw-
Zeelands populairste zeilgebied verrukt ons met zomers 
lenteweer, azuurblauw water en pittoreske ankerplaatsen. 
Dolfijnen spelen in de boeggolf als we tussen de eilanden 
zeilen en we zien zelfs orka’s! De vele eilanden wedijveren 
om onze aandacht. Steeds ontdekken we een nóg beschut-
tere ankerbaai, een nóg afwisselendere wandeling, en een 
nóg gaver uitzicht. Het eilandje Moturua roepen we uit tot 
winnaar, omdat het alles heeft en nog iets extra’s. Dankzij 
een succesvol natuurherstelproject, Project Island Song, 
worden we er getrakteerd op talrijke ontmoetingen met 
inheemse vogels zoals de tui, saddleback en piwakawaka.
Het is verleidelijk om in dit eilandenparadijs blijven. Maar 
onze nieuwsgierigheid naar de andere vaargebieden is te 
groot. Dus zodra er een zuidwester opsteekt, hoppen we 
verder noordwaarts. Via de schitterende Cavalli-eilanden 

en de beschutte Whangaroa Harbour, die qua natuur-
schoon niet onder doen voor de Bay of Islands, komen we 
in Mangonui. Dit gemoedelijke dorpje fungeert als spring-
plank voor onze eerste meerdaagse tocht: de ronding van 
de beruchte Kaap Reinga en de non-stoptocht naar het 
Zuidereiland, van ruim 450 mijl.

In het kielzog van Abel Tasman
Voor deze etappe wachten we op goede weersomstandig-
heden. Rond de kaap kan het snoeihard waaien en nergens 
langs de westkust van het Noordereiland kunnen we 
schuilen. Ons geduld wordt beloond als een hogedruk-
gebied zich ten oosten van ons nestelt en oostenwind 
 aanvoert. Met deze wind zeilen we eerst noordwaarts, 
dan westwaarts langs de kaap en tenslotte zuidwaarts. 
De Grote Oceaan heeft plaatsgemaakt voor de Tasmanzee. 
We varen hier namelijk in het kielzog van de Nederlandse 
ontdekkingsreiziger Abel Tasman, maar dan 379 jaar later 
en in tegengestelde richting. 
Het gunstige weer houdt stand en na drie dagen ontspannen 
zeilen onder de hogerwal van het Noordereiland begroeten 
de bergen van het Zuidereiland ons. Ons anker valt in een 
ruime baai met knalblauw water en een goudgeel strand. 
Tasman stuitte in deze omgeving op de Maori, de eerste 
bewoners van Aotearoa, ofwel Nieuw-Zeeland. 
Zij peddelden de geankerde Nederlandse schepen met hun 
kano’s tegemoet. In de schermutseling die volgde, vielen 
enkele doden, onder wie vier Nederlandse matrozen. 
 Tasman besloot verder te varen en noemde de ankerplaats 
Moordenaarsbaai. Onze ontmoeting met de bewoners is 
gelukkig een stuk vreedzamer. Het land heet tegenwoordig 

nationaal park Abel Tasman, en als we er onze benen 
 strekken, is iedereen uiterst vriendelijk. Ze zijn hooguit 
verbaasd dat wij zonder zware rugzakken dit populaire 
langeafstandspad wandelen. “Dat is het voordeel van je 
huis bij je hebben,” knipoogt Ivar.

Door Straat Cook geblazen
Na een bevoorradingstop in Nelson kiezen we voor de kort-
ste route rond de top van het Zuidereiland naar de oostkust, 
ook al gaat die door de gevreesde French Pass. “Bereken het 
goed, want het stroomt er als een gek,” is ons van alle kanten 
gemaand. Wij zijn precies met hoogwater bij deze nauwe, 
ondiepe doorgang tussen het vasteland en een groot eiland, 
maar toch stroomt het er fors. We  worden erdoorheen 
gesleurd en zijn blij niets te raken. “Weersinvloeden spelen 
hier een grote rol. En in de Straat Cook wordt het nog erger,” 
zegt Floris, nadat hij de pilot heeft bestudeerd. 
De Straat Cook is 10 mijl breed en scheidt het Noorder- van 
het Zuidereiland. Omdat de getijden van de Tasmanzee in 
het westen en de Grote Oceaan in het oosten elkaars tegen-
polen zijn, betekent laagwater aan de ene kant hoogwater 
aan de andere kant. Als gevolg daarvan persen enorme 
watermassa’s zich met woeste snelheden door deze 
 flessenhals. Alsof dit nog niet lastig genoeg is, versnellen 
de heersende winden tussen de bergketens op beide 
 eilanden. We wachten tot we zowel wind als stroming in de 
rug hebben en vliegen dan op alleen de genua door de straat 
vol klotsend en kolkend water. “Hier naar stuurboord,” 
dirigeert Floris kort nadat we in rustiger vaarwater zijn. 
We duiken de natuurlijke baai van Port Underwood in om 
daar het volgende weervenster af te wachten.

VAARGEBIED EN UITRUSTING
Nieuw-Zeeland bestaat uit duizenden eilanden. De drie grootste 
zijn: Noordereiland, Zuidereiland en Stewarteiland. De Noordkaap 
van het Noordereiland ligt op 34 graden en de Zuidkaap van 
Stewarteiland op 47 graden zuiderbreedte. Vanwege het andere 
klimaat en de andere geologie zijn de eilanden heel verschillend.
De populairste watersportgebieden zijn de Bay of Islands, waar 
veel watersporters op zomervakantie gaan, en de Golf van Hauraki 
bij Auckland. Daar zijn niet alleen veel jachthavens, maar ook 
ankerbaaien en eilanden. 
Op het Zuidereiland liggen de meeste jachten in het noorden, zoals 
in Nelson of de Marlborough Sounds. Ook hier zijn vele schitterende 
baaien, en het is er meestal fraai zomerweer. De zuidelijker gelegen 
steden Christchurch en Dunedin aan de oostkust liggen vlak bij 
natuurlijke baaien waar ook ankerplaatsen en havens zijn, maar 
waar de beschutte vaargebieden beperkter zijn.

Stewarteiland en nationaal park Fiordland (in het uiterste zuidwes-
ten van het Zuidereiland) zijn vrijwel verlaten. Deze ruige vaarge-
bieden zijn berucht vanwege het slechte weer. De wind is er meest-
al hard; 300 dagen per jaar worden stormwaarschuwingen gegeven 
voor deze kustdistricten. Ook valt er veel regen: Fiordland spant de 
kroon met wel 7 meter per jaar. Deze vaargebieden stellen dus 
extra eisen aan je uitrusting. Zo is ankeren op diep water regel-
matig noodzakelijk – onze 100 meter lange ankerketting hadden 
we soms in z’n geheel nodig. Ook onze vier lange drijflijnen van 
100 meter die we in Patagonië veel hadden gebruikt, kwamen 
regelmatig goed van pas om stormvast af te meren.

▲ Door de 
Straat Cook.

◀ Uitzicht op 
Whangaroa 
Harbour vanaf 
de top van St 
Paul’s Rock.

Ruige rotsen op 
Stewarteiland.

De tui is gek 
op nectar van 
inheemse 
 bloemen.
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ROUTE EN TIMING
De Tasmanzee, die tussen Australië en Nieuw- 
Zeeland ligt, is berucht vanwege de depressies die 
vanuit de zuidelijke oceanen in de wintermaanden 
de westkust van zowel het Noorder- als Zuidereiland 
teisteren. In de zomermaanden komen deze 
 depressies minder vaak voor en blijven ze verder 
zuidelijk. Omdat er ook weinig mogelijkheden zijn 
om te stoppen, maken dit soort omstandigheden 
van deze kusten een nare lagerwal. Aan de oostkust 
van beide eilanden zijn er juist wel veel beschutte 
baaien, natuurlijke havens en jachthavens. 

Voor ons was dit een reden om de route langs de 
westkust van het Zuidereiland van zuid naar noord 
te zeilen. Wij kozen voor een ‘achtje’ door de 
beruchte Straat Cook twee keer van oost naar west 
te zeilen. We kwamen echter ook zeilers tegen die 
’m andersom zeilden.
In januari en februari heb je volgens meteorologen 
de meeste kans op relatief goed weer in het diepe 
zuiden. Daarom zeilden we in deze maanden rond 
het Zuidereiland en Stewarteiland. We troffen 
voldoende weervensters met goed zeilweer.

tegen struiken. Teruggaan is verleidelijk, maar toch zetten 
we door. Na een pittige klauterpartij bereiken we eindelijk 
de top van Mount Gog, waar we een weids uitzicht hebben 
over het ruige landschap en de zuidelijke oceanen. We 
 voelen ons nietig.

Beschermde wildernis
Graag willen we als volgend vaargebied de fjorden aan de 
zuidwestkust van het Zuidereiland verkennen. Maar dat 
betekent ook dat daarna de kortste route noordwaarts 
langs de westkust gaat, een beruchte kust zonder schuil-
mogelijkheden. Als het weer tegenzit, gaan we alsnog 
langs de oostkust terug, beslissen we. 
Het begint goed. Met een zeldzame oostenwind in de rug 
laten we Stewarteiland achter ons en zeilen we langs de 
vuurtoren van Kaap Puysegur. Vanaf hier opent zich een 
legendarisch vaargebied, met de zeearmen (sounds) en hun 
vele vertakkingen. Met het eerste daglicht lopen we Dusky 
Sound aan. Steile, groene bergwanden glanzen aan weers-
kanten van de zeearm magisch in het ochtendlicht. Even 
later valt ons anker in Luncheon Cove, een beschutte baai 
waar we tientallen kaka’s horen en zien, een inheemse 
papegaai die elders in Nieuw-Zeeland zeldzaam is geworden.
Gigantische gletsjers hebben het landschap hier tijdens 
 ijstijden vormgegeven. De steile wanden van de hoge 
 bergen lopen onder water vele honderden meters door, tot 
aan de bodem van de zeearmen. We zijn niet de eersten 
die vinden dat het landschap op Noorwegen lijkt, zo blijkt 

Begeleid door albatrossen
Ons volgende doel is Christchurch, de grootste stad van 
het Zuidereiland. Deze tweedaagse tocht heeft als compli-
cerende factor dat de zeebodem vlakbij de kust steil 
oploopt. De zee is hierdoor onrustig. Maar er is ook een 
voordeel: de opwellende stromingen brengen voedselrijk 
water naar de oppervlakte, en daar komen veel zeevogels 
op af. Urenlang worden we omringd door albatrossen. 
Zwevend langs de boot lijken ze ons haast te begeleiden. 
Gefascineerd turen we naar het schouwspel. Zouden zij 
ons net zo boeiend vinden als wij hen?
In Christchurch laven we ons aan culturele activiteiten, 
afgewisseld door noodzakelijkheden als een bezoek aan 
de tandarts en de watersportjuwelier. Zodra een noorden-
wind opsteekt, zeilen we in een dagtocht rond het Banks-
schiereiland naar Akaroa. Onderweg ontmoeten we een 
dolfijnsoort die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt: de 
hectordolfijn. Deze dieren zijn gemakkelijk te herkennen 
aan hun kleine formaat en ronde rugvin. Helaas worden 
de dolfijnen met uitsterven bedreigd vanwege visnetten en 
vervuiling. Ze zijn tegenwoordig beschermd en we hopen 
dat dit helpt om deze prachtige, speelse dieren te helpen 
overleven.

De roaring forties
Tot onze vreugde kondigt het weerbericht de volgende 
dag een noordenwindje aan – best uitzonderlijk nu we 
 dieper de beruchte roaring forties in gaan. We grijpen onze 
kans en zetten rechtstreeks koers naar Stewarteiland. 

Dit dunbevolkte, op twee na grootste eiland van Nieuw-
Zeeland ligt ten zuiden van het Zuidereiland. Het wordt 
weliswaar steeds kouder, maar de tocht is ontspannend. 
Uitgerust komen we aan in Oban, het enige dorp van het 
eiland – Port Pegasus wordt niet meer bewoond. Vanuit 
Golden Bay, onze ankerbaai, zien we schilderachtige boot-
huisjes op een goudgeel strand met groene bergen op de 
achtergrond.
Op Stewarteiland leven meer kiwi’s (20.000) dan Kiwi’s 
(450). De iconische loopvogel is in de rest van het land 
zeldzaam geworden, maar hier moeten ze nog volop in het 
wild te vinden zijn. En inderdaad, tijdens een nachtelijke 
zoektocht met rode zaklantarens spotten we er één. Onver-
stoorbaar scharrelt hij met zijn lange snavel tussen de 
 bladeren. Wat een prachtige verschijning!
De regio rond Oban doet lieflijk en zelfs wat toeristisch aan 
vanwege de wandelaars die we regelmatig tegenkomen. 
Als we na een pittige dagtocht in het uiterste zuiden van 
Stewarteiland aankomen, wanen we ons daarentegen in 
de wildernis. In de Port Pegasus-baai parkeren we Luci in 
een inham tussen de rotsen. We halen onze lange drijflijnen 
uit Patagonië weer tevoorschijn om de boot aan alle kanten 
vast te sjorren. Dat is geen overbodige luxe, want de dag 
erop waait het keihard. De wind rukt aan het want, we 
hangen behoorlijk scheef, maar we liggen als een huis.
Als het weer opknapt, verkennen we de omgeving op onze 
wandelschoenen. Het ruige weer heeft het landschap hier 
gevormd. De begroeiing is taai, wandelpaden ontbreken. 
Regelmatig waden we door moerassen en vechten we 

Mount Cook, 
 gezien vanaf 
zee.

▲ Zeilend naar het noorden.
▼ Voor anker in Evening Cove, op Stewarteiland.

Een nieuws-
gierige kaka 
in Fiordland.
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uit de naam van dit gebied, Fiordland. Het is tegen-
woordig een nationaal park, met ruim 12.000 vierkante 
kilometer het grootste van Nieuw-Zeeland.

Anders denken
In het rijke zeeleven hier werd geplunderd, nadat 
James Cook deze wateren in 1793 verkende. Pelsjagers 
en walvisvaarders roeiden de populatie zeehonden en 
walvissen vrijwel volledig uit. Recentere slachtoffers 
van overbevissing zijn de lokale kabeljauwsoort blue 
cod, het grote schelpdier paua en de kreeftachtige 
cray fish. Hoe kortzichtig en tragisch ook, zodra de 
commerciële plunderaars na een aanvankelijke boom 
en onvermijdelijke bust verdwenen, ontstond er weer 
ruimte. Dierenpopulaties bleken in staat zich lang-
zaam te herstellen. Tegelijkertijd ontstond er ruimte 
voor een andere manier van denken: die van natuur-
bescherming en duurzame visserij.
Deze manier van denken staat centraal in de Maori-
cultuur. Als we een opvallend, rood geschilderd beeld 
op de wal zien staan, blijkt het een symbool voor de 
kaitiaki: de beschermers van de natuur. 
In het wereldbeeld van de Maori kunnen wij mensen 
ons de natuur namelijk niet toe-eigenen, maar zijn we 
verantwoordelijk voor haar bescherming. We zijn 
 verheugd dat dit element uit de wijze levenshouding 
van de Maori onder alle Nieuw-Zeelanders raakt 
 ingeburgerd.

Alsnog een pak slaag
Na onze zeilende, wandelende en kajakkende verkenningen 
van het natuurschoon schuilen we in Deas Cove voor 
slecht weer. Zodra het weerbericht beterschap belooft, 
grijpen we onze kans. “Zuiderwind!” juicht Ivar: “Perfect 
voor de 400 mijl noordwaarts langs de westkust.” 
De gennaker, ons onvolprezen lichtweerzeil, maakt over-
uren terwijl de dagen zich aaneenrijgen. De zon schijnt 
volop en de lucht is zo helder dat we de besneeuwde top 
van de majestueuze Mount Cook, de hoogste berg van 
Nieuw-Zeeland, kunnen bewonderen.
Bij het noordwestelijkste puntje van het Zuidereiland 
 verleggen we de koers naar het oosten, weer richting de 
Straat Cook. Er steekt een westenwind op, dus zeilen we 
door. Het laatste stuk naar Wellington trekt de wind aan 
en hebben we de forse stroom gelukkig mee. Met ruim 
13 knopen zoeven we langs de kust. Niet eerder gingen we 
zo hard! Pas in de beschutting van de baai waaraan de 
hoofdstad van Nieuw-Zeeland ligt, wordt het rustiger. 
Na een week in winderig Wellington hijsen we de zeilen 
weer. Twee dagen lang zeilen we met de wind in de rug 
langs de oostkust van het Noordereiland naar het noorden. 
Bij de Oostkaap trekt de wind flink aan. Regelmatig staat 
de meter ver boven de 40 knopen, terwijl we met 8 knopen 
over het water surfen. Water stuift van de steeds hoger 
wordende golftoppen. Het gefluit van de wind is oor-
verdovend. Teruggaan kan allang niet meer. Hoe erg gaat 
dit worden? Hadden we toch niet eerder moeten schuilen? 
Onzekerheid maakt zich van ons meester, maar Luci doet 
haar best om die weg te nemen. Rustig tilt ze haar achter-
steven op als er weer een brekende golf onder ons door-
loopt. Er komt geen spat water in de beschutte middenkuip 
en de autopiloot houdt ons prima op koers. Zo ronden we 
de kaap en komen we na een paar uur heelhuids uit deze 
wasmachine. Verderop valt de wind zelfs helemaal weg; 
zo veel invloed heeft de grote landmassa van de hoge 
Oostkaap op het lokale weer. We zijn opgelucht dat we dit 
pak slaag goed hebben doorstaan.

Gevaarlijke stormen
Vanaf hier varen we in de luwte van het land en is het 
 ontspannen zeilen. De deining is minder hoog en er zijn 
legio eilanden en ankerplaatsen. We zetten koers naar 
Great Barriereiland: ruim drie keer zo groot als Terschel-
ling, dunbevolkt en off-grid. Tijdens wandelingen in de 
uitgestrekte bossen zien we veel jonge kauribomen. Deze 
iconische bomen zijn vroeger bijna allemaal en overal 
gekapt. Tegenwoordig zijn ze gelukkig goed beschermd. 
Een stevige herfststorm kondigt het einde van de zomer 
aan. We verhuizen naar een beschutte baai en al snel 
 hangen we scheef onder de harde windvlagen. Door de 
striemende regen en het opspattende stuifwater kunnen 
we de andere schepen nauwelijks zien. Maar hoe hard de 
rukwinden Luci ook proberen te verplaatsen, onze lange 
ankerketting vangt alle krachten zonder schokken op. 
 Terwijl de storm een dag en een nacht lang loeit, geeft ons 
anker geen centimeter toe. 
Later horen we dat ten noorden van ons een schip met 
sportvissers is vergaan. Vier opvarenden overleefden dit 

natuurgeweld helaas niet. Het herinnert ons eraan dat 
stormen niet alleen in het zuiden van Nieuw-Zeeland 
gevaarlijk kunnen zijn.
Als de storm is geluwd, zeilen we terug naar Whangarei. 
Na een tocht van vijf maanden is onze omzeiling van Nieuw-
Zeeland compleet. We hebben ervaren dat de omstandig-
heden uitdagend kunnen zijn, en we zijn opgelucht dat alles 
heel is gebleven. Tegelijkertijd hadden we de vele mooie 
vaargebieden, de schitterende natuur en de unieke dieren 
die Nieuw-Zeeland te bieden heeft, niet willen missen. 

GEBRUIKTE PILOTS, KAARTEN EN APPS
• Coastal Cruising Handbook, Royal Akarana Yacht Club
• Cruising New Zealand – Over 400 Anchorages, Mike Pignéguy & Mark Airey
• Destination N.Z. – Blue Water Cruisers Guide, Graham Brice
• Northland Coast Boaties Atlas, David Thatcher
• Beneath the Reflections, Fiordland Marine Guardians
• Fiordland Cruising Guide, Mana Cruising Club
• Noonsite.com, de online informatiebron voor langeafstandzeilers
• Kaarten van Navionics, op de iPad en plotter
• Gribfiles met mooie animaties, via Windy.com en Windy.app
• PredictWind-app voor gribfiles, via de Iridium GO!-satelliettelefoon

Scan de code voor 
de volledige route 
van Floris en Ivar.

▶ Een 
 Maori- beeld 
 sym  boliseert 
de bescherming 
van Fiordland.

▼ Voor anker bij 
de Gaer Arm in 
Fiordland.

▲ Noordwaarts 
langs de west-
kust van het 
Zuidereiland.

◀ Saddlebacks 
met hun karak-
teristieke 
bruine rug.

▼ Uitzicht 
 vanaf Great 
Barriereiland.
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